
 

Kinderen leren van hun leven: 

Als een kind opgroeit met kritiek 

Leert het veroordelen 

Als een kind opgroeit met vijandigheid 

Leert het vechten 

Als een kind leeft met angst. 

Leert het achterdochtig te zijn 

Als een kind leert mee te lijden 

Leert het zelfmedelijden te hebben 

Als een kind leeft met jaloezie 

Leert het afgunst te hebben 

Als een kind belachelijk wordt gemaakt 

Leert het verlegen te zijn 

Als een kind zich moet schamen 

Leert het zich schuldig te voelen 

Als een kind opgroeit met verdraagzaamheid 

Leert het geduldig te zijn 

Als een kind opgroeit met aanmoediging 

Leert het zelfvertrouwen 

Als een kind geprezen wordt 

Leert het waarderen 

Als een kind eerlijk behandeld wordt 

Leert het rechtvaardigheid 

Als een kind veilig opgroeit 

Leert het vertrouwen te hebben 

Als een kind goedkeuring krijgt  

Leert het zichzelf aardig vinden 

Als een kind leert tolereren 

Leert het geduldig te zijn 

Als een kind bemoediging krijgt 

Leert het vertrouwen te hebben 

Als een kind erkenning krijgt 

Leert het een doel te stellen 

Als een kind leert delen 

Leert het vrijgevig te zijn 

Als een kind leeft met eerlijkheid en rechtvaardigheid 

Leert het wat waarheid en gerechtigheid is 

Als een kind acceptatie en vriendschap ervaart 

Leert het liefde in de wereld te vinden 

Als een kind leeft met vriendelijkheid  

Leert het hoe fijn het is om te leven.. 

 

Dorothy Law Nolte 


